
Slotlied 

Wanneer je gaat in vredesnaam 
op weg door stad en land, 
dan mag je blij zijn, want jouw naam  
staat woordelijk in Gods hand. 

Mededelingen 

Zending en Zegen  

 

Zomerplanning 2025 
 

� Dagelijks tussen 9u en 16u,  
 behalve zondagvoormiddag en bij uitvaarten  
 Fotozoektocht ‘wondere ruimte’ 
 “Vroeger en nu” 
� Elke donderdag 11.30u—12u 
 Orgelbespeling in de Sint Nicolaaskerk.  
 Toegang is gratis 
� Donderdag 19 augustus - 14u  
 Parochiale wandeling 
� Zaterdag 20 september 
 Ontmoetingsdag in Oostakker.  
 Meer info vind je in de folder.  
 Ga mee en noteer je naam op het blad  
 bij het koffiehoekje 

Terekenfeesten 2025 
� Zondag 24 augustus  
 Eetfestijn: mosselen, paling, spaghetti 
� Woensdag 27 augustus - 14u30 
 Optreden van Walter Cantens  
� Vrijdag 29 augustus - 14u 
 Kaarting Whist 
 Tornooi Rummikub 
� Zaterdag 30 augustus 18u - 20u 
 Eetfestijn: mosselen, stoofvlees, vol-au-vent,  
 vegi-spaghetti.  
 Met trekking van de tombola 

Intredelied            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 
Jij die de hele wereld draagt, 
kom naar ons toe, leer ons te leven 
help ons te zien wat niemand vraagt. 
Tijd om te geven, kans om te zijn 
een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn. 
 
Welkom 

 
Gebed om nabijheid      

God, Gij die uw vrienden uitzendt  
zonder reistas, beurs of schoeisel, 
vergeef ons wanneer wij vasthouden  
aan macht, geld en goed. 
 
Gij vraagt ons uw vredebrengers te zijn. 
Maar vrede is veel meer dan geen ruzie maken. 
Vergeef ons, als we niet openstaan  
voor andermans mening  
en daardoor verzoening in de weg staan. 
 
Gij roept ons op om door onze aandacht  
en vriendschap te getuigen  
van uw liefde voor elke mens.  

Anders 
denken                  

en 
doen ! 

De Geest als Helper 

 6 juli  ‘25 
14de  zondag 

C-jaar 

 



Vergeef ons als we als geloofsgemeenschap  
aarzelen of te weinig tijd maken om anderen  
te laten delen in die vreugdevolle Boodschap. 
Daarom bidden wij u, God,  
laat ons met een nieuwe lei beginnen. 
Inspireer ons om als vernieuwde mensen  
Uw Rijk van vrede verder uit te bouwen. 
Amen. 
 
Loflied 

Openingsgebed  
Barmhartige God, 
wees met ons op onze reis door het leven. 
Leer ons voluit te leven hier en nu. 
Help ons open te staan voor het onverwachte. 
Open onze ogen en harten voor datgene 
waar het werkelijk om gaat in ons leven 
en geef ons de moed om alle onnodige ballast 
van onze schouders af te gooien 
Dan zullen we meer en meer mensen-van-U  
worden, Jezus achterna. Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 

We luisteren eerst naar een tekst van Manu Verhulst 
over ‘Vrede’. 
In het evangelie valt er heel wat te doen om het Rijk 
van God te realiseren. Omdat Jezus die opdracht niet 
alleen aankan, kiest Hij 72 leerlingen die zijn  
opdracht zullen overnemen. Zo moet hun eerste woord 
in elk huis 'vrede' zijn. Toch blijkt die opdracht  
helemaal niet gemakkelijk, want mensen werken niet 
vanzelfsprekend mee aan de uitbouw van het rijk van 
God. 
 
 

 

Slotgebed 

God, U bent ons tegemoet gekomen,  
U hebt tot ons gesproken en  
U hebt ons aan uw tafel uitgenodigd.  
Maak ons tot waakzame en dienstbare mensen,  
die meewerken aan uw Rijk van vrede.  
Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, 
die met ons op weg wil gaan, 
vandaag, morgen en alle dagen. 
Amen. 
 
 
 

Tekst om in stilte te lezen 
 

God, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

dat zich even kan losmaken 
uit het gareel van de zorg en verantwoordelijkheid, 

dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken 
en de lucht en het water en de mensen erbij. 

 
Geef mij een hart dat klein als een kind 

de verrassing beleeft van elke nieuwe horizon, 
dat zich laat drijven op de wolken 

en gaat rusten in de ondergaande zon. 
Geef mij een hart dat nog kan luisteren 

naar de vogels, en kan glimlachen 
bij de verre geluiden van koeien 

als de ochtend begint. 
 

Geef mij een open hart en open handen 
om naar de mensen toe te gaan, 

te luisteren naar hun verhalen en te genieten  
van hun vriendschap als de avond valt. 

Geef mij een hart dat uitnodigt 
- als een rustbank in de schaduw – 

iedere voorbijganger, 
iedere mens langs de baan. 

Geef mij een hart dat zich wil bekeren 
tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen, 

een hart dat kan bewonderen zonder te bezitten 
en kan bidden zonder woorden. 

Een hart dat doorheen de dingen 
kan schouwen naar uw eeuwigheid. 

 

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen 
of mijn fiets zal gebruiken, 

of ik de andere kant van de wereld 
of de andere kant van mijn dorp zal zien, 

of de kracht van mijn lichaam  
zal meten met de golven 

of stil van de zetel naar het bed zal gaan, 
geef mij een hart dat vakantie kan nemen, 

en dan is het feest al begonnen, 
uw rijk dat komt.       

         Manu Verhulst                     



God, onze Vader, wij vragen U: 
zend over dit brood en deze wijn  
de kracht van uw Heilige Geest, 
nu wij hier samen zijn om hem te gedenken 
die zich aan U en aan ieder van ons  
tot het uiterste gegeven heeft. 
 
Die op de avond voor zijn lijden en dood ... 
 
Dankbaar gedenken wij in dit samenzijn  
het leven, de dood en de verrijzenis  
van uw Zoon, zijn liefde voor U  
en voor elke mens. 
God onze Vader, 
aanvaard nu het offer dat wij U aanbieden. 
Schenk ons uw Geest, dat uw liefde  
ook in ons mag komen. 
Laat ons door deze viering sterker  
vertrouwen in het leven,  
in de vriendschap, de vrede en de goedheid. 
 
Dan zal uw Rijk van vrede  
en gerechtigheid groeien 
en zullen wij uw Naam prijzen  
en U danken om uw grote gave. 
Heer, onze God, Amen.  
 
Onze Vader 

Een nieuwe wereld groeit 
als mensen de handen in elkaar slaan 
en samen werken als vrienden,  
als broers en zussen, 
als kinderen van één en dezelfde Vader,  
onze Vader. 
 
Laten wij elkaar de hand geven  
en samen bidden … 
 

Vredewens en moment voor de kinderen 

God, uw eerste woord was vrede, 
zie hoe deze wereld verscheurd wordt  
door oorlog en geweld 
en verdeeld tussen arm en rijk. 
 
Sta niet toe dat wij ons afsluiten voor mekaar 
of elkaar zelfs naar het leven staan. 
 
Plant uw vrede en liefde in ons hart 
zodat de wereld een plek wordt waar het goed 
is om te wonen voor iedereen. 
 
Die Godsvrede zij altijd met u. 
En geven wij elkaar een teken van vrede. 

Inleiding op de communie 
 

Communie  

Lezing    ’Vrede voor U’  -  Manu Verhulst 
 
Orgel    
  
Evangelie   Lucas 10, 1-12, 17-20  
 
Homilie 
 
Voorbeden 

Laten wij bidden voor iedereen met vakantie: 
dat ze tijd nemen om rust en vrede  
te vinden in zichzelf, 
maar ook dat ze met een luisterend oor  
openstaan voor echte ontmoetingen  
veraf of in de eigen buurt.  

 
                        Geef ons vrede 
 

Voor mensen die moeten werken in  
de toeristische sector, in de zorg of elders:  
dat zij geduldig blijven  
en dankbaarheid ondervinden.  
Dona nobis pacem 

Voor mensen voor wie geen vakantie mogelijk is 
door armoede, ziekte, honger of oorlog:  
dat zij liefdevolle aandacht mogen ondervinden. 

Voor hen die zich gezonden weten  
en hun vakantie in teken stellen van de ander 
zoals jeugdleiders, rode kruiswerkers,  
artsen zonder vakantie, ziekenbegeleiders,  
gastgezinnen…: 
want zij brengen Gods vrede dichterbij.  
Dona nobis pacem 

Voor onze gemeenschap:  
dat ze omringd mogen worden met mensen die 
zijn als God op mensenmaat:  
eenvoudig lief, geduldig en zachtaardig. 
Voor de overledenen: … 
God, sluit hen en ons allen voor eeuwig in uw 
liefde- en vredevol hart  
en stuur warme troosters naar hen  
die achterblijven.  
Dona nobis pacem 
 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis 

Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste 
in de taal van de wapens. 
Maar ik wil geloven in het recht van de mens 
in de open hand. 
 
Ik zal niet geloven  
dat oorlog en honger onvermijdelijk zijn 
en vrede onbereikbaar. 
Maar ik wil geloven in de kleine daad,  
in de vrede op aarde. 
 
Ik zal niet geloven 
dat alle moeite vergeefs is. 
Ik zal niet geloven dat de 
droom  
van de mensheid 
een droom zal blijven, 
dat de dood het einde zal zijn. 
 
Maar ik durf geloven 
altijd en ondanks alles in de nieuwe mens. 
Ik durf geloven in Gods eigen droom: 
een nieuwe hemel, een nieuwe aarde 
waar oprechtheid en vrede zal wonen. 
 

Offerande                                      

Dankjewel om onze  
geloofsgemeenschap  
een financieel duwtje  
in de rug geven. 
Dit kan ook via je bankapp.  
Het bedrag kan je zelf  
aanpassen.  
 
Gebed over de gaven 

Goede God, 
we plaatsen brood op deze tafel.   
Neem dit brood aan  
en geef ons moed en kracht 
om te bouwen aan deze gemeenschap van vrede. 
We plaatsen ook een beker met wijn,  
omdat wijn het teken van vreugde en blijheid is. 
Zo willen we ook proberen 
om vreugde aan elkaar te beleven. 
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. 
Amen. 
 
Grote Dankgebed 

De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.  
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  
 
 

 

God, onze Heer en onze Vader, 
wij komen U danken, U loven en prijzen  
zoveel als wij kunnen. 
 
Alles wat wij hebben komt van U. 
Bij U begint het leven en de vriendschap, 
de liefde en de vrede. 
Gij kent ons, Gij houdt van ons. 
Gij zijt de Schepper altijd door, 
Gij zijt het begin en het einde van alles. 
 
Uw Zoon is mens geworden zoals wij. 
Hij heeft ons geleerd wie wij zijn: 
Mensen op weg naar U,  
naar uw geluk en uw vrede. 
Van U verwachten wij al wat goed is. 
Daarom zingen wij samen:  
 

Goede Vader, 
wij danken U voor Jezus, uw Zoon,  
die tot ons kwam om ons te leren wie Gij zijt: 
een Vader vol goedheid en barmhartigheid, 
die leven geeft aan mensen  
en niemand van zijn liefde uitsluit. 
Jezus’ boodschap geeft zin aan ons leven:  
in Hem blijft Gij ons nabij. 
Door Hem groeien wij in liefde  
voor U en voor allen  
die met ons op weg zijn. 
 
 
 
 


